
Triangel Nieuwsbrief

Wat vind jij een belangrijk doel?
We hebben samen een jaarthema moeten kiezen: schone oceanen, zeeën en rivieren en
leven in het water. We gaan misschien plastic opruimen bij het water middels een opruimactie
en we willen bijdragen aan voorkomen van microplastic. Vooral deze kleine stukjes plastic zijn
moeilijk te verwijderen. In Maasgouw hebben we veel microplastic door bijvoorbeeld vlaggen
die stuk wapperen. Ik had ook voor dit thema gestemd.

Wat is de kinderraad precies?
Van alle scholen uit onze gemeente zitten kinderen in de kinderraad.  Van onze school zijn dit
Max, Alex en ik. We praten samen over allerlei onderwerpen zodat de burgemeester ook weet
wat de mening van de kinderen is. 
Er kwam ook een mevrouw iets vertellen over Buurtgezinnen. Zij vertelde over het helpen van
andere gezinnen. De kinderraad mocht in groepjes meedenken en ideeën naar voren
brengen.

Kun je ook burgemeester worden van deze raad?
Ja hier kun je je voor opgeven. Er is voor dit jaar een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Zij
heet Luca Peeters en komt uit Heel.
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De Kinderraad!

Alex Jolie en Max

Veel succes met jullie inzet in de Kinderraad!

Onlangs werden drie leerlingen van onze school geïnstalleerd in de
Kinderraad van de Gemeente Maasgouw: Max van Kerkhof, Alex
Coenen en Jolie Kitzen. Wij hadden hier een aantal vragen over, 
Jolie heeft deze voor ons beantwoord:

Waarom wil je in de kinderraad?
Ik vind het leuk om samen te werken met andere kinderen en
dingen te veranderen de gemeente Maasgouw en zeker in Linne.



December is dé feestmaand: Sinterklaas, kerst, cadeautjes en 
verrassingen! En wat maakt dat nóg leuker? Een gedicht natuurlijk! 
Tijdens deze creative workshop ga je zelf aan de slag met rijmen en 
dichten, alleen of samen in een groepje.

Ontdek hoe leuk dichten is!
Dichten is spelen met woorden. Alles kan en mag: dromen, overdrijven, grappig zijn of juist
heel serieus. Een gedicht moet je voelen: het kan je laten lachen, kippenvel geven of je
helemaal meenemen in een verhaal. Jij bent de baas van jouw gedicht!

Word een echte rijmkampioen
Gerrian Rietjens neemt je mee in haar wereld van woorden en geeft slimme tips om jouw
gedicht extra verrassend te maken. Ze speelt zelfs met een cadeautje dat ze meebrengt! Wil
je je gedicht nóg mooier maken? Versier het met stiften en kleurpotloden en maak er een
echt kunstwerk van.

Wanneer en waar?
Bibliocenter Heel, maandag 24 november van 15.00 tot 16.00 uur
Bibliocenter Weert, woensdag 26 november van 15.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden
Tof als je erbij bent, aanmelden kan via de website van Bibliocenter
www.bibliocenter.nl/activiteiten. De workshop is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Nationaal Schoolontbijt

Donderdag in alle vroegte kwam Marian van Bekker Dukers
het brood brengen voor het Nationaal Schoolontbijt. Ze waren bij 
de bakker al vroeg in de weer: het vers gebakken brood moest worden 
gesneden en verpakt voordat het naar school kon worden gebracht. 
En niet alleen brood, ook broodjes en krentenbollen werden geleverd. 
Wat is er gesmuld van al dit lekkers. 

Bekker Dukers BEDANKT

Mediawijsheid

De groepen 5.6,7 en 8 doen zoals ieder jaar mee aan MediaMasters. Tijdens de week van de
Mediawijsheid besteden wij op school extra aandacht aan mediawijsheid en digitale geletterdheid.
Waarom doen wij hier aan mee: digitale media inspireren, verbinden en vermaken ons. Maar, het is
niet altijd alleen maar leuk. Door het spelen van de game MediaMasters bouwen leerlingen een
basiskennis op over digitale geletterdheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid, burgerschap en
basale rekenvaardigheden aan de orde komen. De kinderen worden vijf speldagen lang uitgedaagd
om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Dat doen ze door in de klas en thuis vragen te
beantwoorden en opdrachten te volbrengen over bijvoorbeeld privacy, cybercriminaliteit, AI en
nepnieuws. Heel leerzaam dus!

Rijmen als een baas!

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliocenter.nl%2Factiviteiten&data=05%7C02%7C%7Cb24f8a131ffe4a0e6c1208de22badabb%7Cbd5c9108de284f6585f087e28fc9b714%7C0%7C0%7C638986383254293545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VH6RhoW3yowcR2KEz8o3fpFhM2DFSsugVnLyTTo6lck%3D&reserved=0


10-14 onderwijs

Beide groepen 7 zijn druk in de weer met een opdracht op het gebied van wetenschap en
technologie. Dit project wordt geleid door twee docenten van het Connect College. De eerste les
werd gegeven in Echt. Daar maakten alle kinderen een houten fluit. Ze kregen de opdracht mee om
in het kader van “oude ambachten en beroepen” een van deze ambachten uit te beelden. 
Dit resulteerde in prachtige werkjes, kijk maar eens naar de foto's!

de klompenmaker de mandenmaker

Een hemelbed op school?!?

Wat schetste onze verbazing: er was op het podium een slaapkamer ingericht! Met een echt
hemelbed! Voor wie het bed bestemd is, dat werd de kinderen al snel duidelijk. Er hing
immers een grote pyjama en diverse Pietenfoto's aan de muur en her en der lag een
verdwaalde veer van een Pietenmuts. Zal de Sint dan echt komen slapen op onze
basisschool? De tijd zal het uitwijzen!







Op onze school voelt iedereen zich welkom. Ik werk in een fijn team, waar we elkaar
respecteren om wie we zijn en waar we samen proberen om goed onderwijs neer te zetten
voor onze kinderen.

2. Wat wilde je worden toen je zelf op de basisschool zat?
Op de basisschool wilde ik heel graag kapster worden. 
Ik knipte thuis ook de haren van mijn barbiepoppen. Toen ik wat 
ouder werd, wilde ik kinderarts worden in Afrika, omdat er toen heel veel filmpjes van
hongersnoden op de televisie waren.

3. Wat is je favoriete dier(en waarom)?
Mijn lievelingsdieren zijn katachtigen. Ik vind alle katachtigen prachtig, omdat ze een
mooie vacht hebben en prachtige koppies. Als kind wilde ik ook heel graag een kat, maar
helaas mocht dat niet van mijn ouders. Mijn vader kwam van een 
boerderij en zei steeds: "Dieren horen buiten in een wei of in de stal".

 4. Wat is je lievelingseten?
Ik eet heel graag frietjes met spoetnik (of gehaktbal speciaal, 
zo noemen ze deze hier ook wel)

Tien Vragen aan....Tien Vragen aan....
Elles is al jaren werkzaam bij ons op

school, waarbij ze dit jaar voor de klas
staat bij zowel groep 7A als 7B en op de

vrijdag in groep 6. Elke dag komt zij
met de auto vanuit Boekend (Venlo)

deze kant op en laat ze haar
creativiteit en positiviteit dagelijks zien
op de werkvloer. Om haar nog beter te
leren kennen, stelden wij haar deze 10

vragen!

Elles Dautzenberg

1.Wat maakt werken op onze school zo bijzonder voor jou? 



5. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te gaan wandelen 
in de natuur. Het liefste in Zuid-Limburg of in een 
bergachtig gebied zoals de Alpen. 

6.Wat is je favoriete seizoen van het jaar en waarom?
Ik vind alle seizoenen prachtig. Ik ben juist heel blij dat we wonen in een land met
vier seizoenen. De afwisseling zorgt voor vele mooie landschappen en weerstypes.

7. Stel je mag een week lang alleen maar één soortsnoep
eten, welke kiesje? 
Chocolade natuurlijk. Daar ben ik echt gek op. Het liefste 
melkchocolade met nootjes of chokotoff.

8. .Wat is je guilty pleasure op tv of Netflix?
Ik vind het leuk om romantische films/series te kijken. Dat doe ik als ik alleen
thuis ben, want mijn man houdt meer van actie en avontuur.

9. Welke drie dingen zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?
Mijn man Rob, mijn dochter Pien en mijn zoon Teun.

10. Als je een eigen school zou oprichten, hoe zou die heten?
BOVENWIJS. Dus niet onderwijs. Boven wijs betekent wijs boven in je kopje en dat
we het hoogst haalbare uit ieder kind proberen te halen op alle gebieden.


